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Het Cygnus is niet zomaar een school. Het is een van de beste gymnasia van Nederland*. 

En een van de meest populaire. Met uitstekende resultaten. Waarom? Omdat wij altijd 

verder kijken. Wie zien jou, we zien wie je bent, wat je nodig hebt. En we dagen je uit.

Hier ligt de lat hoog. Of je nou een wijsneus of een doordenker bent, of allebei, 

op deze school leer je om verder te kijken. Veel verder. Maar ook om je intuïtie te 

ontwikkelen. Een gymnasium moet immers meer zijn dan een stapel kennis. 

Inzichten zijn net zo belangrijk.

Ben je nieuwsgierig, intelligent, een beetje eigenwijs en leer je graag? Dan ben je bij 

ons aan het juiste adres.

*	 Volgens de Inspectie van het Onderwijs en DUO 

	 (in-, door-, uitstroomgegevens en examenresultaten).

Daarom bieden we je ook creatieve, 

bijzondere vakken. Zoals het verrijkings-

programma Ad Astra (junior), techno-

science (leren door te maken), kunst-

beeldende vormgeving en muziek. En 

heel wat keuzemodules als bijvoorbeeld 

archeologie, fotografie, psychologie, 

sterrenkunde. Een debatteam, school-

krant, sport, schaken en de jaarlijkse 

klassenstrijd Aristeia (letterlijk: de 

beste). Je leert samenwerken, een 

belangrijke academische vaardigheid. 

We stimuleren je om je fantasie, je 

inventiviteit en je oplossend vermogen 

te gebruiken.

Ernaast hebben we de ‘echte’ 

gymnasiumvakken: aardrijkskunde, 

biologie, Duits, Engels, Frans, 

geschiedenis, Grieks, gymnastiek, 

Latijn, levensbeschouwing, Nederlands 

en wiskunde. En dan krijg je ook een 

mentoruur en een Cygnusuur om vragen 

te stellen. Elke les duurt 50 minuten.

Verder kijken dan de gebaande paden

“Verder kijken dan je wijsneus lang is 

betekent dat je altijd nog een stap verder 

kunt kijken, steeds meer leren.”

Guus
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Verder kijken 
dan je bubbel

Een hele sprong! Alles is nieuw en span-

nend. Ben je in groep 8 nog de grootste, 

volgend jaar hoor je bij de kleinsten. 

Je krijgt meer vakken, verschillende 

leraren, je draagt een tas met je laptop 

en boeken en je hebt huiswerk. Dat 

wordt even wennen. Maar we helpen je 

erbij, hoor.

Al in juni organiseren we een kennis-

makingsmiddag. Dan zie je nog voor 

de zomervakantie wie er bij je in de 

klas zitten en wie je mentoren zijn. 

In september begint het schooljaar 

met een introductieperiode. Er zijn 

de eerste week leuke activiteiten, 

zoals speurtochten in en buiten de 

school. Je volgt natuurlijk de eerste 

lessen. En we sluiten de introweek af 

met een sport- en spelmiddag. 

Twee weken later gaan we op school-

kamp. Vol met sportieve, creatieve en 

culturele opdrachten. Alle leerlingen 

gaan mee, de klassen worden zo hechte 

groepen. Het zal je verbazen hoeveel 

nieuwe vrienden je maakt.

De sfeer is hier fijn. Je zult je in ons 

mooie gebouw al snel thuis voelen. 

Wat al onze leerlingen met elkaar 

gemeen hebben, is dat ze vooruit willen. 

Het gaat er bij ons om wat je in je mars 

hebt. Iedereen voelt zich vrij en staat 

voor elkaar open, ongeacht afkomst 

of achtergrond. Het is juist heel leuk 

om verder te kijken dan je eigen 

bubbel, elkaar te ontmoeten. Niemand 

is hetzelfde, maar we horen allemaal 

bij elkaar.

De stap naar het gymnasium
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Een school vol verhalen

Bij heel wat lessen dompel je je onder 

in verhalen. Je beleeft mythen en sagen, 

van andere culturen en tijden, landen en 

werelddelen en van alles wat bloeit en 

groeit. Deze school zit vol met verhalen!

Verder kijken dan je tijdlijn

In ons gebouw hebben we veel facili-

teiten. We hebben natuurlijk een snel 

draadloos netwerk en lokalen met 

smartboards. In onze ‘elektronische 

leeromgeving’ staat van alles wat je op 

school en thuis kunt gebruiken.

Maar ook een sterrenwacht, een labora-

torium, muziekstudio’s, een theaterzaal, 

een dojo en een fitnessruimte. Je krijgt 

schoolboeken en je gaat vaak op je 

laptop aan de slag. 

Allemaal dingen die je nieuwe inzichten 

bieden. Weer wat boeiender dan je kent 

van je basisschool. En ook interessanter 

dan wat je leest op je social media.

Dit is het echte leven!

Verder kijken dan woordjes leren

Onze lesmethodes zijn stimulerend en uitdagend. Elk vak doet aan onderzoekend 

leren: niet alleen wat vaststaat, niet alleen de theorie maar je gaat zelf ontdekken 

hoe je de wereld verandert. Bijzonder!

Ook bij de talen. Je krijgt bijvoorbeeld ‘levend Latijn’ - in de klas praten we vanaf 

de eerste les in die mooie oude taal. Of bij Frans, waar je je talenkennis met gebaren 

ondersteunt.

Je mag zelf onderzoek doen, met een witte jas in het lab staan, met een archeoloog 

vuur maken zoals in de prehistorie, samen virtueel door een Romeins gebouw lopen 

en uitpluizen wat er op die gevel staat. 

“Ik vind de sfeer echt heel leuk. 

Onderling met vrienden. En de 

docenten zijn ook heel fijn.”

Jasmijn
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Leren leren

Leren op een gymnasium is anders. Je mentor en de vakdocenten helpen je bij het 

ontwikkelen van goede studievaardigheden. Je leert hoe je op een overzichtelijke 

en prettige manier je huiswerk maakt, waar je op let tijdens de lessen en hoe je 

een toets voorbereidt. Handig!

Zo ziet het rooster van een eersteklasser er ongeveer uit:

Maandag	 Dinsdag	 Woensdag	 Donderdag	 Vrijdag

Aardrijkskunde	 Wiskunde	 Technoscience	 Duits

Latijn	 Nederlands	 Technoscience	 Gymnastiek	 Engels

Wiskunde		  Nederlands	 Gymnastiek	 Latijn

Pauze	 Pauze	 Pauze	 Pauze	 Pauze

	 Geschiedenis	 Wiskunde	 Biologie	 Biologie

	 Latijn	 Engels	 Muziek	 Duits

Pauze	 Pauze	 Pauze	 Pauze	 Pauze

Nederlands	 Mentorles	 Frans	 Muziek	 Geschiedenis

	 Mentorles	 Aardrijkskunde		  Frans

08:25	–	 09:20

09:20	–	 10:10 

10:10	 –	 11:00

11:00	 –	 11:20

11:20	 –	 12:10

12:10	 –	 13:00

13:00	 –	 13:30

13:30	 –	 14:20

14:20	 –	 15:10

Levens-
beschouwing

Kunst Beeldende
Vorming

Kunst Beeldende
Vorming



“Je voelt je hier eigenlijk allemaal één groep, ook al 

zijn we met 800 leerlingen. Je voelt je een soort van 

verbonden of zo. Is mijn gevoel.”

Bijzonder gebouw

Ons gebouw is een rijksmonument. 

Van buiten lijkt het wel een schip, de 

officiële naam is dan ook ’Het Schip’. 

Van binnen is het mooi, ruim en licht. 

Veel versieringen stammen uit de jaren 

50 van de vorige eeuw, toen het werd 

gebouwd. In 2012 was er een grote 

renovatie en zijn alle moderne techni-

sche voorzieningen aangelegd. Er is zelfs 

een gymzaal op de bovenste verdieping. 

Ga maar kijken!

Veilig schoolklimaat

Iedereen voelt zich hier welkom en 

veilig. Daar werken we hard aan. Elke 

dag weer. Docenten zijn met álle leer-

lingen begaan, pikken signalen op en 

doen er wat mee, mocht dat nodig zijn. 

Een praatje, een opmerking, een hele 

les, of een indringend gesprek met de 

ouders (verzorgers) erbij. Op basis van 

ons leerlingenstatuut, anti-pestprotocol 

en social media-protocol. Een veilig 

schoolklimaat gaat iedereen aan.

Sommige leerlingen hebben wat extra 

zorg van de school nodig. Laat het ons 

weten, dan organiseren we het voor je.  

‘Cygnus’ betekent ‘zwaan’. De naam van de school is een verwijzing naar het originele 

wapen van Watergraafsmeer, deel van Amsterdam Oost, uit de 18e eeuw. Het is boven-

dien een sterrenbeeld én een van de spiraalvormen van het Melkwegstelsel. Ook komt 

de figuur Cygnus voor in de verhalen van de Romeinen en de Grieken, waarin een mens 

verandert in, je raadt het al, een zwaan

Het is trouwens ook de naam van een bevoorradingsschip van ruimtevaartorganisatie 

ISS. Misschien is dat toeval. Maar zeker is dat je op het Cygnus ver komt.

Wie of wat is Cygnus eigenlijk?

10/11

Madelief
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Verder kijken dan 
er gevraagd wordt

Stilletjes studeren

Op de vierde verdieping hebben we een 

studieruimte in onze aula. Hier studeer 

je lekker in stilte. We verwachten op 

deze studieplek een actieve houding van 

onze leerlingen. Ook van jou.

Handig wanneer je een tussenuur hebt. 

Maar eerlijk is eerlijk, dat komt in het 

eerste jaar weinig voor.

Verder praten met elkaar

Op de begane grond vind je een mooie, 

grote kantine. Daar kun je relaxen en 

met elkaar praten op de loungebanken, 

op de kleine bankjes of aan een van de 

vele tafels. Ook staat daar een (populair) 

tafelvoetbalspel. En er zijn planten om 

de boel gezellig te maken.

Je mag er het eten en drinken nuttigen 

dat je van thuis hebt meegenomen. Of 

je koopt er lekkere, gezonde broodjes, 

fruit of yoghurt. Op school is het niet 

toegestaan fastfood te eten.

Veel van onze leerlingen willen méér. Voor hen hebben we het boeiende verrijkings-

programma Ad Astra, waar ze tijdens twee lessen per week aan een eigen project 

werken onder begeleiding van een docent. In hogere leerjaren kunnen leerlingen 

versneld examens doen, extra vakken volgen of meedoen aan pre-university 

programma’s of masterclasses bij universiteiten, zoals de UvA, VU, TU Delft of 

het Amsterdam University College. Kan allemaal.

‘Ad Astra’ is een Latijnse uitdrukking die ‘naar de sterren’ betekent. 

Het is een verkorte versie van de volledige zin Ad astra per aspera. 

Dat betekent Naar de sterren door moeilijkheden. Zo symboliseren 

we doorzettingsvermogen en ambitie.

Wil je nóg meer? Dat kan!

“We zijn de 

enige  school 

in Amsterdam

met een echte

sterrenkijker”

Luka
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Wereldburgers 

Daarom verdiep je je op deze school in 

het verleden, het heden en de toekomst 

van alle windstreken. We beginnen bij 

de oude Grieken en Romeinen. We leren 

de klassieke talen. We storten ons op 

de hoogtepunten van de geschiedenis. 

Maar we kijken ook naar moderne 

culturen, oorlogen, wereldleiders en 

influencers. We onderzoeken hoe de 

aarde er precies uitziet en hoe dat zo 

is gekomen. Natuurlijk kijken we ook 

vooruit. Onder andere met techno-

science, kunst en levensbeschouwing. 

Zo word je een ‘wereldburger’.

Wetenschappers

Wetenschappers onderzoeken hoe 

het zit, waarom en hoe ze dat kunnen 

bewijzen. Op elk mogelijk gebied. Is 

dat iets voor jou? Misschien wil jij later 

een beroep in de techniek, de zorg, 

psychologie of bijvoorbeeld filosofie (of 

iets anders). In onze pre-academische 

omgeving doe je daartoe veel kennis en 

inzichten op. Eerst leer je wat anderen 

al hebben ontdekt en bewezen. Daarna 

ga je zelf stapje voor stapje onderzoek 

doen. Zo kun je straks zelfstandig 

complexe vraagstukken oplossen.

Voor toekomstige wereldburgers 
en wetenschappers

In onze pre-academische omgeving leren we onze leerlingen hoe ze zin van onzin 

onderscheiden. Dat is soms best lastig! Door niet meteen te oordelen maar de feiten 

te zoeken achter de vele meningen die we dagelijks horen. Door respect te hebben 

voor diversiteit. En door ieders waarden te respecteren. Zo krijg je een introductie in 

de wetenschapsfilosofie.

Wij leiden je op tot een nieuwsgierig, onderzoekend en kritisch persoon die de samen-

leving begrijpt en probeert te verbeteren. 

“Levend Latijn is leuk. 

Gaan we de hele les Latijn 

praten. Ja, meteen vanaf 

de eerste les al.”

Nog niet in groep 8?

Leerlingen uit groep 7 zijn welkom op de 

open dagen. Ook hebben we speciaal 

voor groep 7 op 11 juni 2025 om 

14.00-16.00 uur een informatiemiddag 

met een lesje én een rondleiding. 

Je kunt je hiervoor aanmelden op de 

website, op de pagina ‘Voor groep 8’ 

vind je helemaal onderaan een link.

Goed bereikbaar

Kom je van verder weg? De metro stopt 

letterlijk voor de deur. Echt heel handig. 

Kom je op de fiets? We hebben een 

royale fietsenkelder en een fietsenrek 

op het schoolplein. Onze locatie is lek-

ker centraal, vlak bij het centrum, De 

Pijp, Zuid, Oost, de Oostelijke eilanden 

én IJburg. En razendsnel met het ov 

bereikbaar vanuit Noord én Zuidoost.

Vragen?

Heb jij, of hebben je ouders vragen? Of 

willen jullie advies? Neem dan contact 

op met Thomas ter Hart, conrector voor 

de onderbouw. Zijn mailadres is 

t.ter.hart@cygnusgymnasium.nl.

Sofia



Open avond op 9 januari 
en open dag op 11 januari

Op donderdag 9 januari tussen 19.00 

en 21.30 uur en op zaterdag 11 januari 

tussen 10.00 en 12.30 uur hebben we 

open huis.

Leerlingen van groep 8 (vooruit, ook 

groep 7) en hun ouders/verzorgers zijn 

dan reuze welkom om onze school te 

bezoeken. We geven presentaties, je 

mag bij verschillende vakken lesjes 

volgen en onze leerlingen leiden je rond 

door de school. En doe vooral mee aan 

de online wijsneuzenquiz. Meld je op de 

pagina ‘Voor groep 8’ van onze website 

aan voor één van deze dagen.

Lesjesmiddagen op 
15 januari en 17 januari 

Wil je met je eigen ogen zien hoe het 

eraan toegaat op het Cygnus? Geef je 

dan op voor een van de lesjesmiddagen. 

Die zijn op woensdag 15 en vrijdag 17 

januari van 14.00 tot 16.00 uur. En het 

is hartstikke leuk. Meld je snel aan 

(vol=vol) op de pagina ‘Voor groep 8’ 

van onze website.

Wil je videochatten met onze leerlingen?

Heb je na de open dagen nog vragen die je onze leerlingen zou willen stellen? 

Dat kan! Meld je dan op de pagina ‘Voor groep 8’ van onze website aan (dat kan 

vanaf 1 februari) om deel te nemen aan een videochat. Je ontvangt dan een link, 

een datum en een tijdstip. Aanrader!

Cygnus Gymnasium

Vrolikstraat 8

1091 VG Amsterdam

W:	 cygnusgymnasium.nl

E:	 info@cygnusgymnasium.nl

T:	 020 468 88 80

Volg ons ook op Instagram: 

cygnusgymnasium


